
  

20.03.2026 “Eenheid En Broederschap" 

ِ بسِْمِِ نِِ الَلّه حْمهَٰ حِيمِِ الرَه  الرَه

َٓاءًِِ لهيْكُمِْاذِِْكُنْتُمِْاهعْده ِِعه ِالَلَّٰ ته اذْكُرُواِنِعْمه قُواِۖوه رَه ِتهفه لَه م۪يعًاِوه ِِجه بْلِِالَلَّٰ اعْتهصِمُواِبحِه وه

انًاِِۚ اِخْوه َِٓ تِه۪ ِقُلُوبكُِمِْفهاهصْبهحْتُمِْبنِِعْمه ِبهيْنه  فهاهلَهفه

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله انًاِ  :صلى الله عليه وسلموه ِِإخِْوه كُونُواِعِبهادهِالَلّه ابهرُوا،ِوه ِتهده لَه دُوا،ِوه اسه ِتهحه لَه ضُوا،ِوه ِتهبهاغه ِلَه
 

 

Geachte moslims! 

Vandaag is een bijzondere en waardevolle dag waarop wij, 

als een grote gunst van Allah de Verhevene, de gezegende 

vrijdag en het Ramadanfeest samen mogen beleven. Wat 

moslims op zo’n gezegende dag past, is zich te verzoenen, 

dichter tot elkaar te komen, de harten te verenigen en de 

banden van broederschap nog sterker te maken. 

Onze Heer zegt in de Edele Koran: “Voorwaar, de 

gelovigen zijn slechts broeders. Breng daarom verzoening 

tussen jullie broeders en vrees Allah, opdat jullie 

barmhartigheid mogen ontvangen.” (Al-Hoedjoeraat, 10) 

Eerbiedwaardige gelovigen! 

Laten wij niet vergeten dat wat de moslims werkelijk sterk 

maakt niet bezit, voordeel of aantallen zijn, maar geloof, 

broederschap en eenheid. Liefde en respect vergroten de 

vrede, en broederschap verzwakt verdeeldheid. Wrok, 

jaloezie en vijandigheid daarentegen verduisteren de 

harten; en wanneer verduisterde harten toenemen, begint 

ook de samenleving te verzwakken. 

Feestdagen zijn gezegende tijden waarin mensen die ruzie 

hebben gehad zich verzoenen, mensen die afstand van 

elkaar hadden genomen elkaar vergeven en harten worden 

hersteld. Vooral op zo’n uitzonderlijke dag als vandaag, 

waarop vrijdag en het feest samenvallen, past het een 

gelovige niet om wrok of gekwetstheid te koesteren. De 

Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم zei namelijk: “Koester geen 

haat tegen elkaar, wees niet jaloers op elkaar en keer 

elkaar niet de rug toe. O dienaren van Allah, wees 

broeders.” (Boekhari, Adab, 57) 

Geachte broeders! 

Vandaag is het feest; een dag van vergeving, genegenheid 

en broederschap. Laten wij op deze gezegende dag harten 

winnen, gekwetstheden wegnemen, onze ouderen 

bezoeken en de jongeren blij maken, en zorg dragen voor 

de armen en behoeftigen. Laten wij de vreugde van het 

feest delen met al onze gelovige broeders en zusters. Want 

het ware feest is wanneer harten gezuiverd worden van 

wrok en vijandigheid en wanneer de broederschap sterker 

wordt. Laten wij daarom eensgezind zijn en geen ruimte 

geven aan verdeeldheid. Want de duivel wil scheiding, 

terwijl Allah de Verhevene tevreden is met eenheid en 

broederschap. 

Ik sluit mijn preek af met de volgende woorden van onze 

Heer, de Verhevene: “En houdt allen samen stevig vast 

aan het touw van Allah en wees niet verdeeld. En gedenk 

de gunst van Allah aan jullie: toen jullie vijanden van 

elkaar waren en Hij jullie harten verenigde, zodat jullie 

door Zijn genade broeders werden. En jullie stonden aan 

de rand van een kuil van vuur, maar Hij redde jullie 

daaruit. Zo maakt Allah Zijn tekenen duidelijk aan jullie, 

opdat jullie de juiste weg zullen volgen.” (Aal-Imraan, 103) 


